
13-7-2025 09:30 Ds. A. Palland Mastenbroek   Onderhoud 

20-7-2025 09:30 Prop Holtland IJsselmuiden   

Gevangenenzorg 
Nederland 

27-7-2025 09:30 Bart van 't Ende     IJHOE IJsselmuiden 

3-8-2025 09:30 Bart van 't Ende     Orgel 

10-8-2025 09:30 Ds. T. Veenstra  Kampen   St. Vrienden van de Hoop 

17-8-2025 09:30 Ds. F. Verboom Kampen   Kerk 

24-8-2025 09:30 Ds. G. Labooy IJsselmuiden   Diaconie 

31-8-2025 09:30 Ds. Anne Zweers Zwolle   Kampereiland Helpt 

7-9-2025 09:30 
Mw. Heidi Kramer-de 
Jong Emmeloord   Onderhoud 

14-9-2025 09:30 Ds. Kl. de Lange Lelystad   Werelddiaconaat 

 
 

Van de kerkelijk werker 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Het is een van mijn favoriete zinnen uit het repertoire van Huub Oosterhuis. Licht dat je 
wakker maakt. Je doet ontwaken uit je slaap. Licht dat het donker verdrijft. 
Precies dat gebeurt in het leven van Jakob wanneer hij terugkeert in het land Kanaän: “De zon 
kwam op over het leven van Jakob” (Genesis 32:32). 
Dat wij wakker worden door het licht dat ons aanstoot. Licht dat ons weer betrekt bij het 
leven. Dat ons een nieuwe kans geeft. 
Het donker verdwijnt. Na duisternis is er weer licht. Licht dat je leven in een ander perspectief 
zet. Licht dat je genadig een tweede, een derde — ja, honderd-en-een nieuwe kansen geeft. 
 

Jakob 
Verscholen tussen gisteren en morgen 

bevindt zich een scharnierpunt in de tijd, 
waarop een man gewond raakt in de strijd 

van oud naar nieuw, van wat hij hield verborgen 
 

naar overgave aan het ochtendlicht: 
een breuk die hij zijn leven lang zal dragen 

vanaf de dag waarop hij is geslagen 
en mank gaat aan zijn ene heupgewricht. 

 
(De heup. Dat punt van wankel evenwicht, 
van knielenen weer opstaan, het scharnier 

van lijf en leden, opengaan en dicht.) 
 

Zo gaat een m al wandelend vanhier 
en, steunend op zijn stok, een herdersstaf, 

draagt hij zijn nieuwe naam voorbij het graf. 
(Rikkert Zuiderveld, 2011) 

 
 
 



Afscheid 
De datum van het definitieve afscheid is 21 september. Het voelt vreemd om los te laten en 
afscheid nemen. Tot 9 augustus ben ik bereikbaar voor crisispastoraat. De laatste drie weken 
van augustus heb ik zomervakantie en wordt er vanuit de Hervormde kerk Kampen 
waargenomen. 
 
Van de sollicitatiecommissie 
De deadline van inleveren van sollicitatiebrieven voor kerkelijk werker is verstreken. We zijn 
dankbaar dat we vele brieven hebben mogen ontvangen, maar liefst 8. 
De commissie is inmiddels weer bij elkaar gekomen en hebben na diep beraad besloten 4 
kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. Uit deze gesprekken hopen wij één of twee 
personen over te houden, met wie we dan nog een vervolggesprek in de kerkraad willen 
houden. 
We hopen jullie voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
Een hartelijke groet namens de sollicitatiecommissie, 
Henk, Annita, Jennemarieke, Gijs en Gerdien 
 
 
 
 
 
 


